In memoriam Jan Vermeulen

Jan was lid vanaf 4-10-1973.

Hij hield er niet van om op de voorgrond
te treden, maar was wel de man achter de
schermen die zorgde dat er in 1980 een
jeugdafdeling van de grond kwam.

In 1981 ging Jan zich actief bezig houden
met de jeugd. Mede door zijn toedoen wist
onze jeugd zich te profileren en door te
dringen tot landelijke wedstrijden. Ook
was hij jaren achtereen de man die onze
vereniging landelijke bekendheid gaf. Door zijn aandringen mochten wij enkele jaren
achtereen landelijke wedstrijJden voor de jeugd organiseren. Hij verklaarde richting
KNDB dat D'Amateurs dit beter kon dan enkele door anderen georganiseerde
evenementen en wist dat ook waar te maken.

Ook heeft Jan de functie van secretaris verricht van 1 mei 1983 tot 10 juni 1986.
Penningmeester was Jan van 10 juni 1986 tot 27 juli 1987. Ook nadien heeft Jan nog
diverse malen hand- en spandiensten verricht voor het bestuur, waarbij hij als het even
kon op de achtergrond bleef.

Tijdens de jaarvergadering op 23-5-1991 hebben we een minuut stilte gehouden voor
Hermus Verhoeven. Groot was dan ook de verslagenheid toen achteraf bleek dat Jan
juist op die dag plotseling was overleden.

Op 28 mei heeft een afvaardiging van onze vereniging Jan begeleidt naar zijn laatste
rustplaats.



